
DAG 4: WOENSDAG 3 APRIL 2024 

 Op het program staat het volgende: 

Ryoanji – Zen Rotstuin 

 

Het mysterie van deze tuin is dat men van gelijk welk 

standpunt ook, altijd een rots neit kan zien. Zo 

berekend is het. Het rustig in stilte beschouwen zou je 

in “ zen” modus brengen. Iedere keer dat ik er 

geweest ben was het altijd muisstil. 

 

Kinkakuji – Gouden Paviljoen 

 

Het is moeilijk de totale pracht ervan te fotograveren. 

Ik heb het 2 maal in de herfst bezocht te midden van 

prachtige herstkleuren. Het is een van de mooiste 

zichten in de wereld. In zijn boek “Het Gouden 

Paviljoen” van Yukio Mishima steekt zijn personnage 

het in brand omdat de mooiheid zo ondraagbaar was 

dat hij het vernielde. In feite is het eens uitgebrand en 

herboud in zijn huidige vorm. 

Tetsugaku no Michi 

 

Het pad van de filosoof is vernoemd naar 

filosofieprofessor Nishida Kitaro van de Universiteit 

van Kyoto, die deze route als dagelijkse meditatie 

bewandelde. Een kronkelend pad in een landelijke wijk 

met uitzicht op een gracht, het is de perfecte plek v 

Trein:  

1.Yamato Koizumi → Ryoanji 

2.Ryoanji → Kinkaku-ji (Gouden Tempel) 

3.Kinkaku-ji (Gouden Tempel) →Tetsgaku no michi  

4.Tetsugaku no michi → Yamato Koizumi 

Sommige gedeelten kunnen we met taxi proberen. 

https://herfstreisjapan.club/Het%20Pad%20van%20de%20filosooffinal.pdf


1. Yamato Koizumi → Ryoanji Tempel 

 

Aankomst

Vertrek 

 

 



2. Ryoanji Tempel → Kinkaku-ji (Gouden Tempel) 

     

          

  

 

3. Kinkaku-ji Tempel → Philosopher’s Pad 

 



Terug weg naar huis 

4.Philosopher’s Pad → Yamato Koizumi 

 

 

 

 


